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Wegwijzer in de Sint Ursulaparochie 

H.H. Franciscus en Clara gemeenschap. 
Kerkgebouw/ Pastorie Raamstraat 78/ Raamstraat 78, 2613 SE Delft  
Secretariaat   geopend op dinsdag en donderdag van 13.30 - 15.30 u.  0152151050 
    e-mail: secr.franciscusenclarakerk@rkdelft.nl 
bankrekening  NL 56 RABO 0313 4669 63  
     t.n.v. RK Parochie St. Ursula inz. H.H.Franciscus en Clara  
girorekening   NL 96 INGB 0000 2206 16  
     t.n.v. RK Parochie St. Ursula inz. H.H.Franciscus en Clara  
girorekening   NL 60 INGB 0002 3154 94 
     t.n.v. RK Parochie St. Ursula Kerkbijdragen F en C gemeenschap  
website   http://www.rkdelft.nl/franciscusenclarakerk 
e-mailadres kopij  j.c.m.debruin@kabelfoon.nl 

Allerheiligst Sacrament gemeenschap. 
Kerkgebouw/ Pastorie  Poortlandplein 1/ Nassaulaan 2, 2628 GH Delft 
Secretariaat    geopend van 09.00 - 12.00 uur (behalve woensdag)   0152568661 
     e-mail: secr.sacramentskerk@rkdelft.nl 
girorekening    NL 66 INGB 0002 5922 24  
      t.n.v. RK St Ursula par. Allerh. Sacrament 
website    http://www.rkdelft.nl/sacramentskerk 
e-mailadres kopij   cjmlansbergen@tele2.nl 

Secretariaat Sint Ursulaparochie: secr.ursulaparochie@rkdelft.nl  ma. t/m vrij. 9.30-15.30        0152126170 
Website Sint Ursulaparochie:  http://www.rkdelft.nl 
PCI Sint Ursulafonds:   bereikbaar in de ochtenduren           0651516031 
      bankrekening: NL 25 INGB 0004 6717 69 t.n.v. PCI Sint Ursulafonds Delft 
Verhuizing of wijzigingen: Graag doorgeven bij de kerk waar u staat ingeschreven; de gegevens voor post, 

telefoon, of e-mail staan hierboven. 

Maria van Jesse gemeenschap. 
Kerkgebouw/ Pastorie  Burgwal 20/ Burgwal 20, 2611 GJ Delft 
Secretariaat    geopend van 09.30 - 15.30 uur    0152126170 
     e-mail: secr.mariavanjessekerk@rkdelft.nl 
bankrekening   NL 08 INGB 0000 1528 45  
      t.n.v. R.K. Parochie St. Ursula inz. Maria van Jesse 
website    http://www.rkdelft.nl/mariavanjessekerk 
e-mailadres kopij   2628sp16@kpnmail.nl 

Sint Adelbert gemeenschap. 
Kerkgebouw/ Pastorie Minervaweg 7/ Apolloweg 2, 2624 MV Delft 
Secretariaat  geopend van 09.30 - 11.30 u. (behalve vrijdag) 0152560939 
e-mail:   secr.adelbertkerk@rkdelft.nl 
bankrekening  NL 81 RABO 0146 8011 13  
   t.n.v. RK Parochie St. Ursula inz. Adelbertgemeenschap 
girorekening  NL 25 INGB 0000 5224 00  
   t.n.v. RK Parochie St. Ursula inz. Adelbertgemeenschap 
website  http://www.adelbertdelft.nl 
e-mailadres kopij  bouwsteen@adelbertdelft.nl 

Pastoraal team Aanspreekpunt voor Taakveld E-mailadres Telefoon 

Dick Verbakel Maria van Jessekerk,  
Sacramentskerk en  
Franciscus en Clarakerk 

Pastoor, liturgie,  
beleid en bestuur 

d.verbakel@rkdelft.nl 0650282890 

Jos® de Boer Adelbertkerk Parochiecatechese j.deboer@rkdelft.nl 0623090586 

Jan Lamberts Den Hoorn en Maasland Diaconie jan.lamberts@planet.nl 0621817519 

Paul Mantelaers Schipluiden  p.mantelaers@rkdelft.nl 0633991150 

Eli Stok Jongeren en secundus in MvJ, 
SAC en F&C  

Jongerenpastoraat e.stok@rkdelft.nl 0620507380 

Het pastorale team is ook te bereiken via de desbetreffende secretariaten 

Pastorale ondersteuning: Anita van Velzen  ondersteuning diaconie  www.jessehof.nl 

http://www.Jessehof.nl
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Van de Pastores 

Van mijn moeder heb ik geleerd dat men de hele maand 
januari nog iemand het beste mag wensen voor het nieuwe 
jaar. Dat doe ik dan ook bij deze en mede namens de ande-
re pastores: alle goeds voor 2018. Ik hoop dat het jaar voor 
u voorspoedig is begonnen en dat het een goed jaar mag 
zijn.  
De tijd vliegt voorbij want als u dit nummer van het paro-
chieblad ter hand neemt, is het eind januari en staat de 
Veertigdagentijd al bijna weer voor de deur. Uitgerekend 
op Valentijnsdag is het dit jaar Aswoensdag. Het is nog 
een week of twee, drie tot het begin van de Veertigdagen-
tijd, maar toch nu al wat gedachten. 
 
Aswoensdag komt van het gebruik in vroegere eeuwen om 
aan het begin van de Vasten as te strooien over de hoofden 
van boetelingen en degenen die vastten. Het was een teken 
van verslagenheid om het eigen falen. óIn zak en as zittenô 
is nog steeds een uitdrukking die gebruikt wordt als men-
sen zich even geen raad meer weten. De uitdrukking komt 
rechtstreeks uit de bijbel. Als mensen in de bijbel rouwen, 
zitten ze letterlijk in juten zakkenkleding en bestrooien ze 
zich rijkelijk met as. Het is een teken van armzaligheid, 
van het niets waard zijn. Zo bekent Abraham tegenover 
God: óOfschoon ik maar stof en as benô (Genesis 18,27). 
De heilige bisschop Johannes Chrysostomos (344-407) 
spreekt zijn gelovigen aan met óstof en asô als beeld van 
menselijke vergankelijkheid. En de middeleeuwse abdis en 
mystica Hildegard von Bingen (1098-1179) noemt zichzelf 
óeen zwakke mens, van as tot as, van leem tot leemô. 
 
Met het liturgische asritueel heeft de Kerk - aan het begin 
van de lente - mogelijk voorchristelijke gebruiken willen 
kerstenen. Nog altijd worden in deze periode met name in 
Zwitserland en Zuid-Duitsland grote vuren ontstoken op 
de velden. Het zijn overblijfselen van de oeroude voor-
jaarsvuren om de winter te verbranden. De as werd uitge-
strooid op de akkers om de vruchtbaarheid te bevorderen. 
In vroeger tijden waste men ook met as en kende men de 
zuiverende werking er-
van. Niet al die gebrui-
ken passen nog in de 
huidige tijd. Maar toch 
heeft de as op het hoofd 
zijn zin niet verloren. In 
onze tijd, waarin veel 
mensen denken zelf 
God te zijn in een 
maakbare wereld, roept de as in herinnering dat ieder mens 
vergankelijk is. De tekst bij het uitdelen van het askruisje 
luidt niet voor niets: óJe bent stof en tot stof keer je te-
rugô (Genesis 3,19). Alles gaat voorbij. God alleen blijft. 
Oftewel: óBekeer u! Heb geloof in de goede Bood-
schapô (Marcus 1,15). Bezin je op waar je mee bezig bent 
en kies d§t waar het in het leven echt om gaat. Het strooien 
van as over de hoofden van de boetelingen is in latere tij-
den vereenvoudigd tot het askruisje, zoals dat tegenwoor-
dig in de kerken wordt uitgedeeld. Het altaarmissaal laat 
echter nergens het woord askruis vallen. Er wordt gespro-
ken over het opleggen van de as, een veeg, een vlek, des-
noods het hele hoofd vol. óErkennen dat we stof en as 
zijnô, zoals een gebed uit de liturgie zegt. 

Met Aswoensdag begint de vastenperiode die duurt tot aan 
Pasen. In deze periode wordt van ons christenen gevraagd 
ons door vasten voor te bereiden op het belangrijkste 
christelijke feest: de verrijzenis van Christus, de triomf 
van het eeuwige leven op de dood, het Paasfeest. Tijdens 
de veertigdagentijd nemen sommigen zich voor om geheel 
vrijwillig bijvoorbeeld weinig 
of geen alcohol te drinken, 
niet te roken of anderszins te 
vasten. Als christen kunnen 
we hierdoor meer ruimte cre-
±ren voor God en de noden 
van de mensen. Maar we kun-
nen ook ons eigen leven onder 
de loep nemen en voor onszelf 
nieuwe doelen en motieven in 
het leven vastleggen. Vasten, 
bidden en aalmoezen geven 
zijn de drie bestanddelen van 
het christelijke vasten. 
 
Psalm 51, de prachtige boetepsalm roept ons op tot inkeer. 
ñErbarm U, God, en delg genadig het kwaad dat ik heb 
aangericht en was mij schoon: ik zie gestadig mijn zonden 
voor mijn aangezicht. Open mijn mond om U te loven, 
stort in mijn hart, een nieuwe geest! Ik heb mij tegen U 
misdragen, voor U alleen heb ik misdaan: Gij moogt voor 
uw gericht mij dagen, en in rechtvaardigheid mij slaan. 
Laat in mijn hart uw wijsheid zinken, herschep mijn hart 
in zijn geheel; besprenkel mij, ik zal weer blinken en schit-
teren als verse sneeuw. Laat mij de roep der vreugde horen 
en wek zijn weergalm in mijn ziel: Ik roep terug al wie 
verloren uit uw genade nederviel. Geen brandaltaar kan U 
behagen; maar uw barmhartigheid aanschouwt wat ik be-
reid als offergave: een hart vol deemoed en berouwò.  
Ook in de prefatie van de eerste zondag van de Veertigda-
gentijd klinkt het door. Gods stem roept ons op tot inkeer, 
tot zuivering van hart en geest: ñWant Gij gunt uw gelovi-
gen de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar het paas-
feest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het bid-
den en grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, van 
grotere trouw aan de sacramenten, waarin wij zijn herbo-
renò. 
 
Een mooi gebed zegt: 
 

ñLevende God, 
deze veertigdagentijd is ons gegeven als een heilige tijd, 

een tijd van ommekeer en verandering. 
Roep ons bijeen, roep ons weg uit een oppervlakkig leven, 

gericht op uiterlijkheden. 
Zet ons op weg naar een andere wereld, uw wereld, 
waar mensen niet elkaars concurrenten zijn, 

maar bondgenoten in de uitbouw van een nieuwe toe-
komst. 
Amen.ò 

 
Ik wens u allen een goede en heilzame Veertigdagentijd 
toe.  

Pastor Jan Lamberts 

Veertigdagentijd: een weg van inkeer en gebed 
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Sint Ursulaparochie 

De ACTIE KERKBALANS gaat weer van start! 
 

Misschien wel samen met dit Parochieblad krijgt u informatie met betrekking tot de Ac-
tie Kerkbalans 2018. Het motto voor dit jaar is: ñGeef voor uw kerkò.  
Dit kan tweeledig worden opgevat:  
- Betrokken zijn met hart en ziel bij het wel en wee van de kerk en natuurlijk ook 
- Het financieel steunen van de kerkgemeenschap. 
Een mooi motto, want uw kerk kan niet alleen van haar kant geven of u van dienst zijn 
zonder dat er inkomsten zijn. 
 
Heel veel dank 
Gelukkig is in het afgelopen jaar 2017 de bijdrage die door vele parochianen is gedoneerd bij de vier gemeenschappen 
gestegen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met een betere economische situatie. En daar zijn wij uiteraard heel blij mee 
en eenieder die hieraan heeft bijgedragen willen wij hartelijk danken. Want zonder uw bijdrage hebben de geloofsge-
meenschappen van de Ursulaparochie geen bestaansrecht.  
 
Ook 2017 eindigt met een negatief resultaat 
Evenals de voorgaande jaren zal ook het afgelopen jaar met een groot negatief saldo worden afgesloten. Voor de Ursula-
parochie zal het verlies over 2017 rond de ú 140.00,00 uitkomen. Dit negatieve resultaat is wel een stuk lager dan was 
begroot. Dit komt o.a. door vertrek van 2 pastores die niet zijn vervangen, zodat de salariskosten lager zijn uitgevallen. 
Daarnaast zijn er gelukkig dankzij subsidies ook enkele meevallers. 
 
En nu de toekomst 
Voor 2018 wordt weer een verlies verwacht. Dit verlies zal waarschijnlijk gelijk zijn aan dat van 2017. In dit nieuwe jaar 
echter, zullen ook restauratiewerkzaamheden aan gebouwen plaats moeten vinden. 
U zult daar elders in dit parochieblad over kunnen lezen of binnenkort meer informatie hierover krijgen. 
Natuurlijk doen wij ons uiterste best om de kostenposten - waar mogelijk - te reduceren. 
U begrijpt het al: de Actie Kerkbalans blijft van levensbelang voor onze vier geloofsgemeenschappen. Wij hopen dat u 
ook dit jaar uw financi±le bijdrage wilt geven. Misschien kunt u deze zelfs verhogen. Of wellicht heeft u tot nu toe niet 
de mogelijkheid gehad om met deze actie mee te doen. Hopelijk kunt u nu met uw bijdrage uw geloofsgemeenschap fi-
nancieel ondersteunen. 
 
Uw bijdrage als aftrekpost bij uw belastingaangifte 
Omdat de Ursulaparochie ANBI gecertificeerd is, kunt u uw bijdrage als aftrekpost bij uw inkomstenbelasting vermel-
den, en zo een gedeelte van de kerkbijdrage via de belastingdienst terugkrijgen. In dit geval moet u wel rekening houden 
met een drempel. 
Ook kunt u een ñOvereenkomst Periodieke gift in geldò voor 5 jaar vastleggen, zodat uw totale bijdrage aan de Actie 
Kerkbalans bij uw opgave van de inkomstenbelasting als aftrekpost wordt gezien. Wanneer u gebruik maakt van deze 
overeenkomst is het natuurlijk ook mogelijk - dankzij de aftrekpost - om een groter bedrag te geven. 
Dit formulier kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst of opvragen via:  
Penn.ursulaparochie@rkdelft.nl. 
 
De Ursulaparochie en de vier geloofsgemeenschappen 
Zoals uw weet omvat de Ursulaparochie vier geloofsgemeenschappen, ieder met hun eigen identiteit. Het kan zijn dat u 
oorspronkelijk kerkt vanuit kerk A en u momenteel kerk B meer als eigen kerk ziet. Een zogenaamde ñVoorkeurskerkò. 
Wanneer u meer betrokken bent bij de ñVoorkeurskerkò is het zinvol om contact op te nemen met het secretariaat van 
deze kerk, zodat zij u - eventueel met uw gezinsleden - kan laten inschrijven in de ledenadministratie. Alleen op deze 
manier kunt u bekend worden bij uw ñVoorkeurskerkò. Dit is zeker van belang wanneer u een kerkbijdrage aan de 
ñVoorkeurskerkò geeft.  

 
Samen geven wij om onze kerk 
De Ursulaparochie bestaat uit vier vitale geloofsgemeenschappen, die voor velen van grote 
betekenis zijn. Vitale geloofsgemeenschappen die kunnen functioneren dankzij het pastores-
team, de vele vrijwilligers en alle andere parochianen. Ook u. 
Maar natuurlijk ook dankzij de financi±le middelen die verworven worden. 
Hopelijk mogen wij weer op uw steun rekenen zodat wij ook in de toekomst kunnen zeggen: 
Wij geven om en voor onze kerk. 

Ton van Riet, penningmeester 



5 

Sint Ursulaparochie 

Inleiding op de lezingen 
 

Weekend 3 en 4 februari 5e zondag door het jaar 
1e lezing: Job 7,01-04.06-07;   
2e lezing: 1 Korinti±rs 19,16-19.22-23;  
evangelie: Mk 01,29-39 
Paulus heeft er alles voor over om 
het evangelie te verkondigen. Wat 
hield dat voor hem in? Dat wij 
mensen allemaal aangewezen zijn 
op genade. En niet groot kunnen 
gaan op eigen verdienste. En dat 
wij die genade niet hoeven te ver-
dienen, maar ógewoonô krijgen. 
Dat zou onze levenshouding moe-
ten zijn: dankbaar weten te ontvangen... en er anderen in 
laten delen. 
 
Weekend 10 en 11 februari 6e zondag door het jaar 
1e lezing: Leviticus 13,01-02.45-46;   
2e lezing: 1 Korinti±rs 10,31 -11,01;  
evangelie: Mk.01,40-45 
óWees mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus.ô Al-
dus Paulus. Zou ik die woorden tot de mijne kunnen/
durven maken?  

 
 
Weekend 17 en 18 februari 7e zondag door het jaar 
1e lezing: Genesis 09,08-15;  
2e lezing: 1 Petrus 03,18-22;  
evangelie: Markus 01,12-15 
óDe doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke 
onreinheid, maar de verbintenis met God...ô Gaat dat op 
voor mij? Was mijn doop een verbintenis met God, eens 
en voorgoed, tot op de dag van vandaag? Hoe beleef ik dat 
eigenlijk? Zouden mensen dat aan mij kunnen zien? Mis-
schien iets om in de Veertigdagentijd over na te denken? 
 
Weekend 24 en 25 februari 8e zondag door het jaar 
1e lezing: Gen.22,01-02.09a.10-13.15;  
2e lezing: Romeinen 08,31b-34;  
evangelie: Mk.09,02-10 
God staat aan onze kant (is óv··r onsô). Wie kan ons dan 
nog wat maken? God in ieder geval niet. Toen wij fout 
zaten, heeft Hij ons er immers weer bij gehaald door Jezus 
te sturen. Die heeft zelfs zijn leven voor ons over gehad! 
Als we ons aan iemand kunnen toevertrouwen, dan is het 
God wel. Hij is de genegenheid in eigen persoon. Beleef ik 
dat inderdaad zo? 

Met dank aan pater Dries van den Akker s.j. 

Adventsactie 2017: ôgroot denkenô 
 

óOndersteuning voor kwetsbare vrouwen en meisjes in Burkino Fasoô. 
In onze kerken van de St. Ursulaparochie hebben wij aandacht besteed aan dit project. Op het moment dat ik dit schrijf, 
zijn nog niet alle opbrengsten van de collectes bekend. 
Wij hebben gehoord en gelezen - misschien heeft u het op de t.v. gezien - hoe de zusters van O.L.Vr. van Liefde van de 
Goede Herder proberen om jonge vrouwen een veilig bestaan te geven. Niet alleen door opvang, maar ook door onder-
wijs en het leren van een vak, waardoor ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en daarna zelfstandig verder kun-
nen. We gaan er van uit dat onze bijdrage samen met die van andere parochies voldoende is om de zusters te helpen. Zij 
hebben ons beloofd, zo snel mogelijk fotoôs en een verslag te sturen hoe het op dit moment gaat. 
In het volgende nummer zullen wij u daar zeker iets over kunnen vertellen. 

Namens de SMOV (Samenwerkende MOVôs Delft), 
Marija Ruigrok-Kerklaan 

Vastenactie 2017 
 

óNieuwe schoollokalen in Sanyang in Gambiaô. 
In bijna elk nummer van het parochieblad in 2017 hebben we u op de hoogte gehouden van de voortgang van ons Vas-
tenactieproject, vaak ook met een foto van de bouw van de zes lokalen en de bibliotheek. Deze keer geen nieuwe foto. 
Als u dit blad ontvangt is de school geopend, want dat gebeurt (is gebeurd) op woensdag 24 januari!  

In het volgende nummer mag u dus rekenen op een verslag van de 
openingsceremonie en dan wel met fotoós. Daarmee is het project 
dan voltooid. Heel hartelijk dank voor uw bijdragen, die samen met 
de ondersteuning van de andere kerken en de zeven scholen tot dit 
geweldige resultaat heeft geleid.  
Bij het gebouw is ook een blok met nieuwe toiletten en een eigen 
watervoorziening. Dat is samen met het schoolmeubilair via andere 
giften mogelijk geworden. Het is helemaal compleet overgedragen 
aan de school. 
We hebben ook Engelse boeken gekregen voor de bibliotheek. We 
kregen veel boeken aangeboden, maar helaas waren de meeste voor 
volwassenen en dus niet geschikt voor onze doelgroep van 12- tot 
15-jarigen in Gambia. Leerkrachten en leerlingen zullen met het 
geheel erg blij zijn. 

Marija en Kees 

november 2017 
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Sint Ursulaparochie 

Geestverruimend in februari en maart 
 

 
 
* Vasten-WhatsApp-groep     start 8 februari 
In de Vasten-WhatsApp-groep helpen deelnemers elkaar met het stellen van re±le doelen en deze te on-
derhouden. Wekelijks komt men een uurtje bij elkaar voor Bijbellezen en gebed en samen spreken. Start 
om 19.30 uur in de pastorie van de HH Franciscus en Clarakerk onder begeleiding van pastor Eli Stok. 
Vrijwillige bijdrage ú 8,00 
 
* Cursus Liturgie      20 en 27 februari 
In deze kleine cursus gaat pastoor Dick Verbakel in op de betekenis van sommige handelingen, teksten, symbolen in de 
liturgie. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen. De avonden beginnen om 20.00 uur in de Jozefzaal (naast de Maria van 
Jessekerk). Vrijwillige bijdrage ú 5,00 
 
* Filmserie katholieke geloof     21 februari 
In deze aflevering gaat het over gebed en geestelijk leven. Na de aflevering is er een kort nagesprek onder leiding van 
pastor Paul Mantelaers. Het geeft niets als u de andere afleveringen niet hebt gezien, kom gerust om 10.15 uur in De 
Schelp (naast de Jacobuskerk). Vrijwillige bijdrage ú 3,00 
 
* Filmmiddag voor ouderen     5 maart 
In de middag samen film kijken, dat leek de ouderenbezoekgroep van de Sacra-
mentskerk een mooie activiteit om te organiseren. En dat bleek ook zo te zijn want 
met een grote groep hebben we vorig jaar een gezellig middag gehad samen.  
Wanneer komt er weer zoôn middag, was de vraag na afloop? Graag organiseert de 
werkgroep wederom zoôn gezellige middag. Iedereen (ook als u niet bij de Sacra-
mentskerk behoort) is van harte welkom om 14.00 uur in de pastorie van de Sacra-
mentskerk. Vrijwillige bijdrage is ú 3,00 
 
* Becoming the beloved     14 en 21 maart 
Een vriend van Henri Nouwen vroeg hem: ñHoe moeten mijn collegaôs en ik, moderne mensen die allemaal doordrenkt 
zijn van de westerse, geseculariseerde cultuur (= een cultuur die er van uit gaat dat je God niet nodig hebt), nu een gelo-
vig leven leiden?ò Dit is het antwoord van Henri Nouwen: ñWat ik je wil zeggen, is: ñJij bent de Geliefde.ò Deze woor-
den spreken van een liefde die teder en krachtig tegelijk is. ñJij bent de Geliefde.ò Ik hoop vurig dat je ze laat weerklin-
ken tot in alle uithoeken van je bestaan.ò  
Hoe komt hij tot dit antwoord en wat betekent dat voor je leven. We bekijken twee preken van Henri Nouwen 
(Nederlands ondertiteld) en bespreken deze met elkaar. Hillary Clinton schreef over deze inzichten van Nouwen: ñHet 
beµnvloedde mijn leven het meest, universele en tijdloze lessen voor alle mensen.ò Aanvang 20.00 uur in de pastorie van 
de Adelbertkerk. Vrijwillige bijdrage ú 5,00 
 
* Filmserie katholieke geloof     21 maart 
In deze laatste aflevering vertelt bisschop Robert Barron over het eeuwig leven. Na de aflevering is er een kort nage-
sprek onder leiding van pastor Paul Mantelaers. Het geeft niets als u de andere afleveringen niet hebt gezien, kom gerust 
om 10.15 uur in De Schelp (naast de Jacobuskerk). Vrijwillige bijdrage ú 3,00 
 
* Informatie bijeenkomst over de leeskring 25 maart 

Het boek: ñHet Jezui±tenantwoord op (bijna) alle vragen, spiritualiteit voor het echte leven.ò is een 
dik, maar ook vlot geschreven boek, heerlijk om te lezen en vol wijsheid. Volgens de heilige Igna-
tius kun je God vinden in alle dingen. Elk element van het leven kan de mens tot God brengen.  
In dit boek toont James Martin hoe zoiets mogelijk is. Hij maakt daarbij gebruik van gebruiks-
vriendelijke voorbeelden, humoristische verhalen en anekdotes uit de heroµsche en inspirerende 
levens van heilige Jezuµeten en van gewone priesters en broeders. Ook Martins eigen levenserva-
ring als Jezuµet komt aan bod. Het boek helpt de lezer om de inzichten van Sint Ignatius te vertalen 
naar de hedendaagse cultuur. De auteur toont aan hoe mensen God kunnen vinden in hun re±le be-
staanswereld van werk, liefde, lijden, beslissingen, gebed en vriendschap. 
Het boek is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels. De boekbespreking is in het Engels, tenzij de 
deelnemers allen Nederlands sprekend zijn. De besprekingen vinden plaats op het einde van de 
zondagmiddag zodat deelnemers die dat willen, aansluitend aan de eucharistieviering kunnen deel-

nemen. Op 25 maart is er een korte bijeenkomst om met elkaar kennis te maken, af te spreken welke hoofdstukken be-
sproken gaan worden en wat verder afgesproken moet worden. Om 18.00 uur in de pastorie van de Maria van Jessekerk. 
Data van de andere bijeenkomsten zijn: 8, 15 en 22 april van 16.00 - 18.00 uur. Het boek koopt u zelf. Vrijwillige bijdra-
ge ú 5,00 

Aanmelden voor onderstaande activiteiten via e-mail: geestverruimend@rkdelft.nl of tel.: 0152560939. 

? 
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Dopen in de Sint Ursulaparochie 
 

De Adelbertkerk, Franciscus en Clarakerk, Maria van Jessekerk en de Sacramentskerk vormen samen 
de Sint Ursulaparochie. 
Iedere maand is er gelegenheid uw kind op zondagmiddag in ®®n van de kerklocaties in Delft te laten 
dopen. De kerklocatie en de voorganger die uw kind zal dopen wisselt per maand. 
Voorafgaand aan de doop zijn er twee voorbereidingsavonden waar we beide ouders graag willen 
ontmoeten; ook de aanstaande peetouders zijn daarbij van harte welkom. 
Tijdens deze avonden willen we dieper ingaan op de betekenis van het geloof in uw leven; ook wordt 
er uitgebreid aandacht besteed aan de betekenis en de achtergrond van het Sacrament van de Doop. 

Tevens maakt u kennis met de pastoor die uw kind zal dopen en ontmoet u de andere ouders die hun kind voor dezelfde 
doopviering hebben aangemeld.  
De ouders van de dopeling worden op beide voorbereidingsavonden verwacht; deze avonden kunnen niet los gezien 
worden van de doop. Mocht u uw kind willen laten dopen neem dan contact met ons op via onderstaand emailadres of 
telefoonnummer. De doopvieringen voor de komende maanden zijn: 

Mocht u geµnteresseerd zijn om uw kind te laten dopen neem dan contact met ons op. 
Diny van der Stap  0152563772 / Daphne Aukema  0703000097 

werkgroep.doopvoorbereiding@rkdelft.nl 

Sint Ursulaparochie 

In memoriam Ien van Kruining-Sanders 
 

Op 15 november 2017 overleed op 75-jarige leeftijd Ien 
van Kruining-Sanders, een van de steunpilaren van de 
voormalige parochiekerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen aan de Arubastraat. 
Meer dan 25 jaar lang heeft zij een meer dan actieve rol 
gespeeld in het parochieleven, en in dat van de toenmalige 
parochi±le Mariaschool, tegenwoordig Bernadette-
Mariaschool. 
Ze was nauw betrokken bij de sacramentenvoorbereiding 
van de leerlingen (Eerste Communie en Vormsel) en fun-
geerde tevens als lector, voorganger in gebedsvieringen en 
was verder actief lid van de Parochievergadering.  

 
 

Aan de Bernadette-Mariaschool is ze 
als remedial teacher verbonden geble-
ven tot zij, in maart 2017, te horen 
kreeg dat ze een ernstige ziekte had. 
Toen moest ze dat werk loslaten, maar 
ze hoopte dat ze het na haar herstel 
weer kon oppakken.  
Helaas heeft dat niet zo mogen zijn.  

Ze onderging haar ziekbed moedig en bleef ondanks alles 
tot het einde toe positief en opgewekt.  

Gemma Kras-van Oijen en Wim van der Velden 

voorbereidingsavonden doopviering tijd kerklocatie 

6 en 13 februari 18 februari 13.00 uur Adelbertkerk 

6 en 13 maart 18 maart 13.00 uur Maria van Jessekerk 

* Nachtwake Witte Donderdag op Goede Vrijdag 29/30 maart 
Op Witte Donderdag 29 maart wordt in de Sacramentskerk een nachtwake gehouden. Deze nachtwake sluit aan bij een 
oude traditie om in deze nacht te waken en te bidden met de Heer. 

Voor wie niet bekend is met de Nachtwake zou deze het best omschreven 
kunnen worden als een kloosterervaring in ®®n nacht. De nacht draait om stil 
worden, meditatie, bezinning. Maar ook om samen zijn, gemeenschap rond-
om het verhaal van Jezus door verschillende activiteiten zoals film kijken, 
met elkaar bidden, gesprek. In de kerk kan een kaarsje gebrand worden en 
ben je echt even alleen met je gedachten. 
 
Net als vorige jaren begint de wake om 22.00 uur in de stijl van de oecume-
nische gemeenschap van Taiz®. Daarna zijn er elke 2 uren gebedsvieringen 
en eindigen we om 7.00 uur in de tuin van de pastorie. Daar horen we hoe 
Judas en de soldaten dichterbij komen en Jezus mee zullen nemen  

De nachtwake is bedoeld voor iedereen die mee wil doen, jong en oud, katholiek, protestant of zo maar gekomen. Je 
kunt de gehele nacht blijven of gedeeltelijk of bijvoorbeeld om 7.00 uur aansluiten voor gebed en ontbijt. 
We hopen dat veel mensen een of meer uren mee willen waken. U bent van harte uitgenodigd. 
Vrijwillige bijdrage ú 5,00 voor de nacht; ú 8.00 voor nacht + ontbijt. 

Pastor Jos® de Boer, parochiekatecheet, 
Jan van der Knaap, coºrdinator 


